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Zondag Palmarum (Palmpasen) 

 

 
  

(Online) kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 

 

Voorganger 

Ds. M.A.Th. van der Kooi, Woerden 

 

Ouderling van dienst 

Johan de Hoop (Lakerveld) 

 

Organist 

Roel de With 

 

 



Collecte informatie zondag 2 april 2023 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie 

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 

 

Nederland – Kliederkerk 

Vandaag, op palmpasen is de opbrengst bestemd voor de Kliederkerk. Kliederkerk is een missionaire 

vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van 

Bijbelverhalen ontdekken. Sinds enige jaren worden ook in Lux Mundi kliederkerk vieringen gehouden 

voor de jongsten uit onze gemeente. Om ook dit jaar weer een kliederkerk viering te organiseren, 

willen wij u graag vragen om een bijdrage te leveren.  

 

1) U kunt uw gift nu geven via de collectezakken. 

 

2) U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 2 april. U kunt uw gift 

voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv Protestantse Gemeente 

Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 2 april. 

3) U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel. (in deze app is ook een 

optie voor de 3e collecte) 

 

 
 

  



Lied voor de dienst: NLB 438 
 
Welkom en mededelingen  
 
De gemeente gaat staan 
 
VOORBEREIDING 
 
Intochtslied: NLB 72: 1 en 4 
 
Voorganger ontsteekt een tafelkaars  
 
In verbondenheid met hen die deze viering elders meebeleven wordt een kaars ontstoken. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
De gemeente neemt plaats. 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Woord van vergeving 
 
Leefregel – de Tien Woorden (met foto’s van schilderijen) 
 
Lied: NLB 538: 1 en 4 
 
HET WOORD HOREN 
 
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel 
 
Moment met de kinderen  
 
Projectlied: ‘Verander je mee’ (melodie NLB 536) 
 

  
 
 
 

http://www.van-haselen.nl/midi/gvl643a.mid


Tijd vloeit ineen, verleden wordt heden  
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
Eerste schriftlezing:  Deuteronomium 10: 17 t/m 19  
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 1-8 

 

Lied: Gezang 117: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 

 

 
 

Ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn 

wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. 

Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog, 

en onder miljoenen hebt Gij ook mij in 't oog. 

 

Verkondiging 

 

Lied: NLB 556 

 

Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst met hun palmpaasstokken 

 

Lied: NLB 554: 1, 2 en 4 

 

 

  



ANTWOORD GEVEN 

 

Gebeden – onderbroken door ‘O Lord, hear my prayer’ 

 

 
 

 

Stil gebed  

 

Onze vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

De gemeente gaat staan voor het slotlied 

 

Slotlied: NLB 435 

 

Zegen 

 

De zegen wordt beantwoord met NLB 16b 

 

BIJ HET VERLATEN  

 

Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal.  

 

Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. 

De achterste rijen eerst; opvolgend naar voren. Heel hartelijk dank. 

 

 

 


